antrouwen zorgt ervoor dat
iedereen zijn geld gaat op-
potten, dat dit geld hierdoor

minder waard wordt, het wantrouwen
nog meer stijgt en er nog minder wordt
uitgegeven.

Wantrouwen is het grootste probleem.
Weliswaar staat de effectenbeurs op het ni-
veau van 1995 en zal de economische groei
dalen met 3,5% naar het peil van 2006,
maar dat is toch juist een reéle situatie?
Alle groei daarna was toch feitelijk fake?
Enkel financiele jongens werden rijker. Zo
gezien is de crisis een gezonde correctie.
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Slechte bedrijven hoeven niet overeind ge-
houden te worden, maar alleen stervensbe-
geleiding te krijgen. Een zachte dood voor
de werkgelegenheid.

Onder dat beurs(genoteerde) geweld gaat
het bedrijfsleven gewoon verder, omdat
ze zich daar niet konden veroorloven om
onbetrouwbaar te zijn en het ook niets
opleverde. Directeuren in het MKB gaan
niet jobhoppend door het leven. Immers,
deze veelal familiebedrijven zijn veroor-
deeld tot een strategie op lange termijn. Ze
weten daarom dat ze jarenlang op elkaar
zijn aangewezen. Bovendien kunnen ze
niet hun schaalgrootte en macht gebrui-
ken om overeind te blijven. Verder is hier
geen sprake van oligopolies, maar van een
echte vrije markt. Falen leidt onmiddellijk

Op ieder potje

Het belang van vertrouwen is heden ten dage bijna
een understatement. Is mijn geld wel veilig bij mijn
bank? Hoeveel pensioen krijg ik straks nog?
Weten de minister van Financién, de president van
De Nederlandsche Bank en de voorzitter van de
Autoriteit Financiéle Markten wel wat er aan

de hand is in de financiéle wereld? Gaan ze de crisis
proberen op te lossen over onze rug door geld in de
financials te pompen, de pensioenpremies te
verhogen en te bezuinigen? Terwijl herstel van
consumptie moet komen?

tot verlies aan inkomsten en banen. Het
rauwe kapitalisme houdt hier, anders dan
in het beurscasino, de basis van de samen-
leving met vallen en opstaan in balans. Je
overleeft alleen door vertrouwen.

Uiteraard kan je niet iedereen vertrouwen.
Zonder klik geen vertrouwen. Maar het
klikt altijd wel met iemand. Niet voor niks
luidt de volkswijsheid dat op ieder potje
een dekseltje past. Maar als het eenmaal
klikt, kan heel veel. In die potjes en onder
die dekseltjes worden de heerlijkste din-
gen klaar gestoomd.



